
Dag 3, maandag 19 mei 2025 

Het thema slapen (goed, niet goed en alles wat daar tussen ligt) blijft, naast het 

weer, een belangrijk gespreksonderwerp bij het ontbijt. 

Om 10:00 uur verzamelden we ons voor de ingang bij het hotel. Doel : het 

Bernadettemuseum. Dit museum is ondergebracht in een betrekkelijk nieuw 

gebouw met veel herinneringen aan het leven van Bernadette in Lourdes. 

Onder andere de krant waarin voor het eerst melding wordt gemaakt van de 

wonderlijke en gedenkwaardige verschijnselen die zich in Lourdes aan een 

zekere Bernadette hebben voorgedaan. Belangrijkste thema verder zijn de 

achttien verschijningen van Maria aan Bernadette in de grot. 

Hierna gingen we de grote Lourdeskaars van Boxmeer aansteken op de 

daarvoor speciale kaarsenplaats. Kees Thijssen en pastor Luc spraken een korte 

tekst en een zegengebed. Veel pelgrims maakten van de gelegenheid gebruik 

om zelf een kaars aan te steken en zo hun eigen intenties te ondersteunen. 

Na de lunch vertrokken we per bus naar de Cité de Saint Pierre. De voortzetting 

van een initiatief van Bernadette om ook minder vermogenden de gelegenheid 

te geven om als pelgrim Lourdes te bezoeken. Wij kregen uitleg van een 

Nederlandse vrijwilligster, Rieky, uit Valkenswaard. Cité Saint Pierre ligt niet al te 

ver van het heiligdom (twintig minuten lopen) maar erg heuvelachtig zodat het 

voor de rolstoelbegeleiders een hele klus was. In een kapel in de 

gerestaureerde schaapskooi van Bartrès, vond een stijlvolle herdenkingsviering 

plaats voor pastor Ben Wolbers, die velen van de aanwezigen ontroerden. 

Na een verdere uitleg over deze plek, wandelden sommigen naar Lourdes, de 

anderen kozen ervoor om met de bus teruggebracht te worden.  

Vanavond is er dan de lichtprocessie. Omdat de lucht betrokken is, is het 

spannend of het droog zal blijven. 

 

          


